
DE RELATIE OORSPRONKELIJKE RECHTEN DER INHEEMSEN EN
DEMOCRATIE

De basis van onze toekomst in onze oorsprong: Een manifest voor
Verandering vanuit de oorspronkelijke rechten van de inheemsen.
 
Overal om ons heen horen we de roep om verandering. Het verlangen naar een
andere koers, een betere toekomst, resoneert in de straten, op sociale media, en
zelfs in de hoogste politieke kringen. Beloftes worden gedaan; slogans over
verandering klinken luid en kwasi overtuigend. Maar echte verandering is meer dan
een elitaire politieke leuze, het is een proces dat geworteld is in onze keuzes van
vandaag. En wat voor soort verandering we uiteindelijk realiseren, positief of
negatief, ligt volledig in onze eigen handen.
 
In een tijd waarin de Dag van de Vrede en de Dag van de Democratie slechts
momenten geleden zijn gepasseerd, is het pijnlijk duidelijk hoe ver we nog
verwijderd zijn van werkelijke vrede en ware “democratie”. De democratie zoals we
die kennen, een concept dat zijn oorsprong vindt in het oude Griekenland, is grondig
bestudeerd, bekritiseerd, en opnieuw vormgegeven om in verschillende tijden en
plaatsen toegepast te worden. Het wordt gezien als dé manier om een land te
regeren, een noodzakelijk pad naar een vredige, ontwikkelde toekomst. Maar is deze
democratie, zoals wij die kennen, werkelijk de beste route voor Suriname? Of is het
slechts een doorgifte van een systeem dat nooit echt van ons is geweest?
 
De waarheid is dat het democratische systeem, zoals het nu bestaat, nog steeds de
echo draagt van de koloniale machten die het ooit hebben geïmplementeerd, niet
voor ons welzijn, maar voor hun eigen belangen. De vraag is: hoe ver moeten we
terug om de wortels van ons eigen systeem te herontdekken, eentje dat past bij ons,
bij Suriname? 
 
Te midden van de vele stemmen die om verandering roepen, blijft de stem van de
Inheemsen, de oorspronkelijke bewoners van Suriname, nog altijd op de
achtergrond. Deze stem, geworteld in een duizenden jaren oude erfenis van kennis,
wijsheid, en harmonie met de natuur, wordt zelden als gelijkwaardig beschouwd in
de nationale ontwikkeling. De roep om eindelijk gehoord te worden klinkt steeds
luider, maar is men werkelijk bereid om te luisteren?
 
Bij de onafhankelijkheid van Suriname werden de oorspronkelijke bewoners niet
erkend als de rechtmatige erfgenamen van het land dat hen ooit werd ontnomen, dat
ooit van hen op brute wijze werd gestolen. In plaats daarvan werd hun stem
geminacht, hun rol gemarginaliseerd. Een inheemse vertegenwoordiger die namens
zijn volk heeft onderhandeld, werd simpelweg afgedaan met: "Jij domme indiaan,
wat weet jij er nou van." Zijn antwoord was een voorspelling: dat zijn volk op een dag
zou spreken. En die dag is nu.
 
Terwijl de hoop bij velen vervaagt, terwijl onze jongeren massaal het land de rug
toekeren op zoek naar betere kansen elders, blijft het systeem dat ons klein en
verdeeld houdt zich herhalen. Suriname raakt steeds verder leeg: berooid van zijn



rijkdom, beroofd van zijn toekomst, terwijl de vruchten van zijn bodem en de zielen
van zijn mensen elders hun bestemming vinden. 
 
Het is tijd om ons vertrekpunt te heroverwegen. Het is tijd om zeggenschap te
hebben in de ontwikkeling van Suriname, het is tijd dat we betrokken worden in de
besluitvormingsprocessen zoals verankerd in de grondwet, en dat we de
verantwoordelijkheid hebben om dit te doen.  
 
Moeten wij ons blijven vastklampen aan een “democratisch systeem” dat niet uit
onze eigen geschiedenis voortkomt? Of keren we terug naar de basis van wie we
zijn? Naar de collectieve wijsheid, wetten en levenswijzen die duizenden jaren oud
zijn en diep geworteld in het land zelf. Voorbij de koloniale beloften, de onwaarheden
en de machtsstructuren die niet van ons zijn en niet bijdragen aan de ontwikkeling
van onze identiteit en ons land Suriname. . Het is tijd om ons te herinneren wie we
werkelijk zijn, om terug te keren naar onze oorsprong als basis voor onze toekomst,
met allen die deel uitmaken van ons volk.
 
De toekomst van Suriname ligt niet in een geïmporteerd systeem, maar in de
herontdekking van de kracht en wijsheid die altijd al in ons hebben gelegen. De
toekomst ligt in ons verleden. In de harmonie tussen mensen onderling en met de
natuur, vrij van hebzucht en eigenbelang, waardoor er altijd balans was. De
opgelegde “democratie” heeft geen balans. Het is het recht van de sterkste en
machtigste, voorbijgaand aan de wijze waarop die macht werd verworven. De landen
die hun machtige imperia hebben gebouwd op roof, moord, genocide, oorlog,
leugens en bedrog, gebruiken hun democratische systemen om andere
samenlevingen te vernietigen, op “democratische” wijze.
 
Het is tijd om het pad van onze voorouders opnieuw te bewandelen. Niet alleen
vanuit politieke verandering, maar ook door spirituele healing, waarin we onze
diepste verbinding met het land en elkaar herstellen. Alleen door deze fundamentele
transformatie kunnen we de toekomst van Suriname veiligstellen en een
samenleving creëren die werkelijk in harmonie is met zichzelf en de natuur.
 
Hoe lang zullen we nog toestaan dat ons vertrekpunt een opgelegde democratie blijft
die ons niet dient, een systeem dat niet van Suriname is? 
 
Het democratische systeem zoals wij dat kennen, beweegt zich van verkiezing naar
verkiezing. Elke vijf jaar bereiden de machthebbers zich voor op de volgende
stembusgang, meestal met als doel hun positie te behouden door anderen op
democratische wijze te elimineren. Dit systeem is kortzichtig en houdt geen rekening
met generaties die nog moeten komen. In plaats van de lange termijn voor ogen te
houden, richt het zich op de nabije toekomst, op overleven van verkiezing tot
verkiezing. Het negeert de behoeften en rechten van de generaties die nog geboren
moeten worden.
 
Als we de geschiedenis nagaan, zien we dat dit democratische model zelf heeft
bijgedragen aan enkele van de donkerste momenten in de wereldgeschiedenis. Het
was democratie die slavernij legitimeerde, democratische processen leidden tot de



Tweede Wereldoorlog, democratie dat de Verenigde Staten in staat stelde om sinds
hun onafhankelijkheid tientallen keren in te grijpen in de interne aangelegenheden
van andere landen, invasies heeft gepleegd in tientallen landen en duizenden
mensen de dood in heeft gejaagd. Het is ditzelfde democratische systeem dat een
eenzijdige boycot tegen Cuba in stand houdt terwijl de hele wereld ertegen is,
simpelweg omdat die natie weigerde zich te schikken naar de democratische
dictatuur van haar machtige buren.
 
Het is tijd dat we de wreedheden en misdaden die zijn gepleegd in naam en onder
de dekmantel van democratie duidelijk onder ogen zien. Wat ons is opgelegd, is
geen democratie die ons dient, maar een systeem dat voortkomt uit roof, brute
moord en genocide. Dit systeem heeft geleid tot de machtspatronen die Suriname
hebben gevormd en in stand houden, waarbij concessies aan derden worden
verleend ten koste van de oorspronkelijke eigenaren van het land, de Inheemsen,
die structureel worden gemarginaliseerd en genegeerd.
 
Het is dan ook logisch dat een dergelijke democratie volledig in strijd is met het
wezen van de Inheemsen. Wij kunnen niet uitgaan van een systeem dat
fundamenteel onrechtvaardig is en gebouwd op de vernietiging van onze manier van
leven. Wat wij nodig hebben, is een structuur die is gebaseerd op wie wij werkelijk
zijn, wat ons werkelijk ten goede komt en in balans is met de Surinaamse
samenleving en de natuur om ons heen.
 
Als we doorgaan op dit huidige democratische pad, zal het leiden tot de permanente
vernietiging van alles wat ons dierbaar is. Het land, ons erfgoed, wordt nu verdeeld
en overgedragen aan derden, met de steun van datzelfde democratische systeem.
Het proces, dat begon bij onze onafhankelijkheid, staat nu op het punt volledig te
worden uitgevoerd. Dit is niet de toekomst die we willen voor Suriname. Dit is geen
garantie voor een rechtvaardige samenleving, voor ons volk en onze nakomelingen.
 
Daarom doen wij een dringende oproep aan het hele Surinaamse volk: Sta op, denk
met ons mee en buig samen met ons over dit cruciale vraagstuk. Laten we samen
terugkeren naar het pad dat we onvrijwillig hebben verlaten. Een pad dat ons in staat
stelt om onze ware identiteit te omarmen en een toekomst te creëren die gebaseerd
is op onze eigen waarden en wijsheid, niet op opgelegde systemen die ons verdelen
en verzwakken.
 
De toekomst van Suriname ligt in onze handen. Laten we gezamenlijk het gesprek
aangaan, onze weg terugvinden en een nieuwe koers inslaan voor onszelf, voor
onze kinderen, en voor de generaties die nog zullen komen.
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