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Beste burgers, wij zijn nu reeds op de tweede dag van het nieuwe jaar. Het jaar

2025. Ik weet dat dit jaar in Suriname, een jaar van hoop en verwachting is.

In de afgelopen dagen zijn velen van ons als familie samen gekomen, het is een

tijd geweest om te bidden, een tijd om na te denken over vrede en een tijd om

terug te keren naar ons ideaal.

Dat geldt voor elke burger van ons land, ongeacht waar wij vandaan komen en

waar wij wonen.

Op oudejaarsavond hebben wij het glas geheven in een toast op het komende

jaar, op onze hoop voor onszelf, voor onze families, en ja, voor ons land, onze

natie en de wereld.

Dit jaar is de toekomst van ons land vooral in onze gedachten. We denken aan

ons land, want in het komende jaar zullen wij Surinamers een nieuwe Nationale

Assemblee kiezen. En zij zullen onze volgende president kiezen. Elke volwassen

burger heeft een rol te spelen bij het nemen van deze beslissing. We zullen

luisteren naar wat de kandidaten zeggen. We zullen debatteren over hun

standpunten en die van onszelf. En in mei gaan wij stemmen.

DA’91 zal deelnemen aan deze verkiezingen en het is ons streven dat wij na 25

mei 2025 onze oplossingen voor de vele problemen van ons land kunnen

omzetten in beleid dat u nationaal en internationaal ten goede komt. Daarvoor

moeten wij deel zijn van de Nationale Assemblee en de nieuwe regering. Die

keus is geheel aan u.

Zoals ik al zei, zullen wij Surinamers dit jaar nadenken over de toekomst van

ons land. Over hoe ons onderwijs bereikbaar te maken voor al onze kinderen

waar ze ook mogen wonen en ook kwalitatief te versterken en te verbeteren.

Over onze gezondheidszorg om die duurzaam bereikbaar te maken voor elke

burger. En over onze veiligheid in onze huizen, buurten, op onze wegen en langs

onze grenzen.



Belangrijk daarbij is het stimuleren van het ondernemerschap en het creëren

van banen voor onze vele jongeren en vroege schoolverlaters. Banen zodat zij

hun onafhankelijkheid verwerven en kunnen voorzien in hun eigen huisvesting en

transport.

En dit geldt voor alle jongeren van Suriname, als je nu in Paramaribo woont of

ver daarbuiten.

Dit vraagt niet alleen goede plannen, maar ook gekwalificeerde

volksvertegenwoordigers en een integere regering.

Nu leggen wij als partij samen met onze partners de laatste hand aan het

programma dat wij u willen aanbieden. Vele Surinamers verlangen naar een

alternatief forum om de doorbraak uit de cirkel van armoede en ellende te

bewerkstelligen.

DA’91 geboren uit het Alternatief Forum is het enig alternatief voor succes van

onze samenleving. Wij, DA’91, zijn vastbesloten u een lijst aan te bieden met 51

kampioenen dwars door de Surinaamse samenleving heen. Wij moeten het

proberen samen met u want Suriname verdient beter.

U weet wij hebben een duidelijke visie van een wereld die veilig en vrij moet

zijn en dat geldt ook voor ons land. Vrij van etnische discriminatie of

discriminatie op basis van geslacht of seksuele voorkeur. Een land waar hosselen

een keus is, maar geen verplichting om uit te kunnen komen. Een land waar je

wanneer je 21 jaar bent je je eigen huis kunt beginnen te bouwen ongeacht

waar je vandaan komt. En een land waar je na vele jaren werken veilig en

gezellig van je pensioen kunt genieten.

Omwille van een veiligere vrede zullen wij ons inzetten voor de oplossing van het

‘Tigri’ conflict met Guyana middels inzet van internationale rechts

instrumenten. En in de bewaking van onze grenzen zullen wij alle ons ter

beschikking zijnde mogelijkheden van de moderne technologie inzetten.

DA’91 zal ook met de Inheemse en Tribale gemeenschappen een vlotte

afronding van het Grondenrechten vraagstuk inzetten. En wel op zodanige wijze



dat het een nationaal gedragen karakter heeft en tot voldoening is van alle

generaties Inheemsen en Tribalen.

Voor wij echter zover komen moet u naar de stembus. En DA’91 garandeert u

dat uw stem op onze lijst, DNA, Districtsraad of ressortraad, een stem is niet

alleen voor goed bestuur, doch een keus is voor uw onafhankelijkheid/vrijheid,

goede huisvesting, goed onderwijs en werkgelegenheid.

De DNA kandidaten van DA’91 zullen een presidentskandidaat voordragen, die

voldoet aan het profiel van integriteit, standvastigheid en deskundigheid.

Belangrijker nog, een bruggenbouwer, blind voor etniciteit, religie en afkomst,

en waar elke burger evenveel en even hard meetelt.

DA’91 zal met uw ondersteuning een regering vormgeven en leiden waar er

geen verkaveling is van ministeries, en ministeries geen eigendom zijn van

partijen. Een regering die volgens een centraal gedragen regeerprogramma haar

taken uitvoert en beleid uitrolt. Een regering die corruptie effectief en hard zal

bestrijden vooruit en achteruit. Al de mensen die benoemt zullen worden in

publieke functies, die dus in dienst van u moeten zijn, zullen geselecteerd

worden met als vereiste dat zij het werk echt kunnen doen. Deskundigheid en

integriteit van bestuur zijn dus de kern. Er is geen plaats voor personen die deze

samenleving eerder hebben benadeeld of dergelijke personen hebben beschermd.

Uw keus is helder. Er bestaat niet zoiets als onvermijdelijkheid in de geschiedenis.

Dus laat u niet aanpraten dat verandering niet mogelijk is. We kunnen ervoor

kiezen om ons land veiliger en vrijer te maken als we moed hebben te stemmen

voor partijen die de afgelopen 50 jaar geen president en vicepresident hebben

geleverd. En wees eerlijk moed is iets wat geen van onze voorouders ooit heeft

gemist. Wij zijn bondgenoten geweest in alle dieptepunten waar wij als

samenleving doorheen zijn gegaan. Maar wij zijn er steeds weer bovenop

gekomen, ondanks slechte leiders en dat is een blijvend bewijs van moed en

daadkracht. Laten wij nu bondgenoten en mede aandeelhouders van het succes

van onze samenleving, van ons eigen succes!



Laten we dit jaar wijden aan het tonen van moed voor radicale verandering,

voor vrede, welvaart en welzijn. Dat zijn we onszelf verschuldigd. We zijn het

onze kinderen en hun kinderen en toekomstige generaties verschuldigd.

Gelukkig Nieuwjaar!

Suriname verdient BETER!
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